
  

13.03.2026 “Zakaat en Fitrah" 

ِ بسِْمِِ نِِ الَلّه حْمهَٰ حِيمِِ الرَه  الرَه

هِ ِالَلَّٰ هِِانَِه ِالَلَّٰ يْرٍِتهجِدُوهُِعِنْده مُواِلِِهنْفُسِكُمِْمِنِْخه اِتقُهدَِ مه وةههِوه كَٰ تُواِالزَه اَٰ لَٰوةهِوه اهق۪يمُواِالصَه ِِوه
ِبهص۪يرِ  لُونه اِتهعْمه  بِمه

ِ ِالنَهبِيَُ قهاله قْبِلُواِ :صلى الله عليه وسلموه اسْته قهةِ،ِوه ده اكُمِْبِالصَه رْضه دهاوُواِمه اةِ،ِوه كه الهكُمِْبِالزَه نُواِأهمْوه صَِ حه
عِِ رَُ التَهضه اءِِوه عه ءِِبِالدَُ ِالْبهلَه اجه ِأهمْوه

 

 

Geachte moslims! 

 

Het onderwerp van onze preek vandaag is zakaat en 

fitrah. zakaat is religieus verplicht voor iedere moslim die 

als rijk wordt beschouwd, dat wil zeggen: iemand die – 

naast zijn basisbehoeften – een bezit heeft dat het nisab-

bedrag bereikt en waarover een maanjaar is verstreken. De 

Heer der werelden zegt in de Koran: “Verricht het gebed 

correct en geef de zakaat.” (Al-Baqarah 2:43) 

 

Onze religie heeft ons opgedragen elkaar te helpen, te delen 

en zorg te dragen voor mensen in nood. zakaat is één van 

de vijf fundamenten van de islam en een verplichting die 

wij moeten vervullen om onze bezittingen te reinigen en te 

zegenen, onszelf te zuiveren van gierigheid en om de 

behoeftigen te ondersteunen. Onze Heer zegt: “Neem 

aalmoezen van hun bezittingen, zodat je hen daarmee 

reinigt en zuivert.” (At-Tawbah 103) 

 

Dit vers laat ons zien dat zakaat het bezit niet vermindert, 

maar het juist zegent en reinigt. Onze Heer noemt in de 

Koran: “Zij zijn degenen die de zakaat geven.” (Al-

Mu’minun 4) en noemt het geven van zakaat als één van de 

belangrijkste kenmerken van de gelovigen. 

Onze Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Bescherm jullie bezittingen door 

zakaat te geven, genees jullie zieken met sadaqa en 

weersta beproevingen met smeekbeden.” (Mu‘jam al-Kabir) 

 

Beste moslims! 

Het niet geven van zakaat is niet slechts een nalatigheid; 

het is een zware verantwoordelijkheid en een grote zonde. 

Voor degenen die bezeten zijn door liefde voor wereldse 

bezittingen en die geen zakaat, fitrah of sadaqa geven, zegt 

Allah de Verhevene in Zijn Boek: “Mijn geliefde! 

Verkondig degenen die goud en zilver oppotten en het niet 

uitgeven op de weg van Allah een pijnlijke bestraffing! 

Op de Dag der Opstanding zullen dat goud en zilver in het 

vuur van de hel verhit worden en daarmee zullen hun 

voorhoofden, flanken en ruggen worden gebrandmerkt. 

Er zal tegen hen gezegd worden: ‘Dit is wat jullie voor 

jezelf hebben opgepot. Proef nu de straf van wat jullie 

steeds hebben verzameld!’” (At-Tawbah 34-35) 

 

Laten wij daarom niet behoren tot degenen die hun bezit 

alleen voor hun eigen verlangens verzamelen, maar tot 

degenen die uitgeven op de weg van Allah. Gierigheid en 

overdreven liefde voor bezit behoren tot de zeer lelijke 

spirituele ziekten. 

 

Onze Profeet (vrede zij met hem) zei in een hadith: “Drie 

zaken brengen iemand ten onder: extreme gierigheid 

waaraan men gehoorzaamt, het volgen van de begeerten 

van het ego en hoogmoed.” (Al-Bezzar nr. 6491) 

 

Geachte broeders! 

Laten we ook onze fitrah en, indien van toepassing, onze 

fidya-verplichtingen niet vergeten. 

 

fitrah is de liefdadigheid van de maand Ramadan die elke 

welgestelde moslim die het einde van Ramadan bereikt, 

verplicht aan een arme moet geven als uiting van 

dankbaarheid. Het is een middel voor de acceptatie van het 

vasten, voor een gemakkelijke dood en voor bescherming 

tegen de bestraffing in het graf. 

 

Fidya is daarentegen een vergoeding die iemand moet 

betalen die door zeer hoge leeftijd of een chronische ziekte 

zonder hoop op genezing niet kan vasten en deze gemiste 

vastendagen zelfs op de kortste dagen van het jaar niet kan 

inhalen. Voor elke gemiste dag wordt een bedrag betaald 

dat gelijk is aan de fitrah-gift. 

 

Allah de Verhevene zegt: “Als jullie het niet weten, vraag 

het dan aan de mensen van kennis.” (An-Nahl 43) Volgens 

dit goddelijke gebod moeten wij onze geleerden raadplegen 

om onze aanbiddingen zo correct en gedetailleerd mogelijk 

te leren. Laten we niet vergeten dat bezit een toevertrouwd 

goed en een beproeving is. Laten we daarom onze zakaat 

en fitrah op tijd geven. 

 

Ik sluit mijn preek af met het volgende bevel van onze 

Heer: “Verricht het gebed correct en geef de zakaat. Wat 

voor goeds jullie ook voor jezelf vooruit sturen, jullie 

zullen het bij Allah terugvinden. Voorwaar, Allah ziet 

alles wat jullie doen.” (Al-Baqarah 2:110) 

 


